
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 4 december 2022  Bijzonderheden: tweede advent, m.m.v. Reach Out, o.l.v. Stijn 
van Lier
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Willy Lector: Marry     Overige medewerkers: beamer: Wilma

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: lied 438: 1,3 en 4 God lof, nu is gekomen
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Koor: ‘Total Praise’

Heer, ik hef mijn handen op naar de heuvelen, 
Wetende dat mijn hulp van U komt.
Uw Vrede geeft mij in de tijd van storm rust.
U bent de Bron van mijn kracht. 
U bent de Kracht van mijn leven
Ik hef mijn handen op in volkomen en totale Lof voor U

Kaarsen worden aangestoken en tweede adventskaars

Kaarsenlied

Gebed om ontferming

Koor: “Bless the Lord”

Heer, Zegen mijn ziel en vergeet niet Zijn geruststelling
Heer, Zegen mijn ziel, verhef Zijn Heilige Naam
De Heer is goed, Hij regeert voor altijd.
De Heer is goed. Hij is barmhartig, prijs Zijn Heilige Naam.
Want door U is er een eeuwigdurend Koninkrijk. 
Door Uw macht en Uw glorie, voor eeuwig en altijd

Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen over project 

Projectlied 

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee



Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 

Koor:   „Light oft he world“ (Lauren Daigle) 

Couplet 1: De wereld wacht op een wonder.
Het hart hunkert naar een klein beetje hoop.
O, kom alstublieft, Emmanuël
Een kind bidt om Vrede op aarde
En het roept het uit vanuit zijn diepste pijn:
0, kom alstublieft, Emmanuël. 
En hoor de engelen nu zingen:
Refein: Gloria tot het Licht van de wereld.
Gloria, het Licht van de wereld in nu hier.
Couplet 2:
Door de tranen van een moeder breekt de droogte 
Met het geluid van het gehuil van een baby komt de Liefde naar beneden.
Hij is de Messias, de Vredevorst is gekomen.
Kom naar beneden, O Emmanuel
Bridge: Voor allen die wachten, voor allen die honger lijden.
Voor allen die gebeden hebben, voor allen die zich verwonderen.
Zie uw Koning, Zie uw Messias. Emmanuel. 

Schriftlezing: Lukas 1: 26-38

Koor: “Jesus is everything I need”

Solist: Mijn dromen werden verbrijzeld.
 Alle hoop was weg. Er was geen kracht meer om door te gaan. 
Toen hoorde ik een zoete lieflijke fluisterende stem in mij, Hij bracht vrede in mij.
Nu ik zijn naam ken, zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn.
Koor: Jezus is alles wat ik nodig heb.
Jezus is leven en adem voor mij, Jezus mijn Heer.
Hij is alles wat ik nodig heb. Hij zorgt voor alles wat ik nodig heb.

Verkondiging

Koor: “Noël”

Couplet 1: Engelen gaven een teken, beschenen door een ster, 
daar is de vleesgeworden Goddelijke liefde gekomen.
We buigen voor de Redder van de mensheid met gebogen knie  
Voor ons is een Goddelijk kind geboren, Hij zal regeren voor altijd.
Kom en zie wat God heeft gedaan, het is verhaal van verbazingwekkende, 
Wonderlijke Liefde. Het Licht van de wereld is aan ons gegeven.  

Couplet 2: Zoon van God en mensenzoon is gekomen voor de wereld.
Is geboren om te lijden en om te redden. Is geboren om uit het graf op te staan.
Christus de Eeuwige Heer. Hij zal voor eeuwig regeren
Refrein: Kom en zie wat God heeft gedaan.



Het verhaal van een verbazingwekkend, wonderlijke liefde.
Het Licht van de wereld is gegeven aan ons. 

Gedicht/ geloofsbelijdenis 

Zingen: lied 442: 1 en 2 op U mijn Heiland 

Gebeden
Collecten
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en van de oppas

Slotlied: Psalm 72: 1,2 en 7 Geef, Heer, de Koning uwe rechten

Zegen (3x Amen)

Koor: “Amen”

Amen, dit Kleine Lichtje, dat laat ik schijnen
Overal waar ik ga, daar laat Ik mijn Lichtje schijnen
Overal waar ik ga, laat ik mijn Lichtje schijnen als teken van mijn Liefde

Voor Wilma: 
Alexander maakt extra dia’s bij het lied Jesus is everything I need, en bij Noël zodat we als 
gemeente een enkele regel kunnen meezingen. 

 


